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Beste motorliefhebbers

Als ik onder het genot van de laatste zonnestralen van deze zomer 
op de motor stap, blijf ik me verbazen zoniet ergeren aan verhoogde 
wegafscheidingen, onder ander van kruispunt Bos richting Heino.

Zo’n afscheiding is ook nog eens grijs van kleur zodat deze bijna niet 
opvalt. Als je een keer moet uitwijken met de motor is dat toch een 
ramp. 
Dan vraag ik mij af, … wie bedenkt nou zoiets en krijgt daar ook nog 
voor betaald.

Eén ding is zeker, het zijn vast geen motorrijders want dan had het er 
wel anders uit gezien en was het advies ook nog gratis geweest
Er is vast wel over nagedacht maar niet al te lang, door mensen die er 
alleen maar mee bezig zijn om te voorkomen dat automobilisten vanuit 
Raalte afslaan richting het tankstation.

Gelukkig zijn er nog mensen die zich vrijwillig inzetten voor de veiligheid 
van de motorrijder,  en daarvoor overleg plegen tot op het ministerie.
Dat is de Motorrijders Actie Groep (M.A.G.). Na afloop van de 
ledenvergadering van 20 november hebben ze een lezing gehouden over 
hun activiteiten. Kijk is op hun website.

De laatste editie van ons clubblad dit jaar.
Een jaar dat zwart word omlijnd door het ontvallen van twee clubleden.
In onze gedachten blijven ze voor altijd.

Jan Meijerink

Voorwoord
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Maandagmorgen 27 Juli om half 7 verzamelen bij Roel (dit was best 
wel vroeg aangezien Jeroen om half 12 zondag ‘s avonds weer was 
van de Zwarte Cross), de pruttel aangetrapt en richting Kiel. Na een 
uurtje sturen hadden we het geluk dat het regenpak al aankon, en kon 
aanblijven tot Kiel!! Bij Hamburg hadden we allebeide een andere weg 
op de navi staan, we kozen uiteraard de verkeerde, die dwars door 
Hamburg centrum (en daar ben je niet zo maar weer uit). Aangekomen 
bij Kiel waar we meteen op de Ferry konden, motoren vastgezet en de 
kamer opgezocht. Na 20 uur varen konden we de volgende dag om 
10 uur van de boot rijden, Oslo uitgereden en hier hebben we ons het 
eerste uur keurig aan de snelheid gehouden. Vervolgens even overlegd 
om de snelheid wat te verhogen, we dommelden steeds weg op de 
motor en veiligheid staat bij ONS voorop natuurlijk! Bij Dombas hebben 
we na 400km sturen een HYTE (trekkershutje) gevonden.

De volgende dag op tijd eruit en over een hele gave bergpas gereden 
de Trollstigen. Verder op hele mooie wegen gereden met meters sneeuw 
naast ons en langs de Geiranger fjorden. In de buurt van Flam na 
500km zochten we een hyte maar konden die niet vinden, toen maar 
noodgedwongen onze eigen tent op de camping opgezet (zaterdag’s 
hadden we nog 
besloten deze 
mee te nemen). ‘s 
Morgens op tijd een 
kaartje gehaald om 
met de eerste rit van 
de FLAM-RAILWAY 
omhoog te gaan 
langs watervallen 
en mooie 

Noorwegen 2015
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uitzichtpunten. Paar uur later op de motor gestapt richting Kinsarvik waar 
we onderweg de schokbrekers van de motor GOED getest hebben. Een 
weg van ruim 40km met veel bulten en gaten, het werd al later en we 
konden weer geen hyte vinden en een uiteindelijk een slaapplek in een 
hotel gevonden (dit sliep veel beter dan een tent!!). 

Bij uitchecken de volgende dag zat er een Nederlander bij de receptie en 
die verbaasde zich dat wij de TROLLTUNGA wouden gaan lopen, dit was 
maar 11km over rotsen/bergen/sneeuw klauteren. Onderweg kregen we 
nog een discussiepunt wanneer de boot terug zou vertrekken Roel dacht 
dinsdag en Jeroen dacht donderdag (we wisten het allebeide zeker). 
Toen maar de Ferry-maatschappy opgebeld om te vragen wanneer we 
terugmoesten. Deze gaf Jeroen gelijk en Roel had geluk dat hij 2 dagen 
extra vakantie had. En bovengekomen bij het uitzichtpunt konden we 
genieten van het uitzicht, waar we samen op de tong hebben gestaan 
(Roel op het randje en Jeroen een stukje er vanaf ivm valangst). En we 
konden dezelfde 11km weer terugklauteren, de laatste 2km ging echt 
niet meer vanzelf. Allebeide zere poten want dat gewandel zijn we niet 
gewend, maar we hadden het in 7 uur volbracht waar ze 10 uur voor 
adviseerden. 
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De motor aangeslingerd richting Roldal waar we onderweg nog mooie 
bergweggetjes gepakt hebben met meters sneeuw, om aan te komen 
in een aftands appartementencomplex. De volgende morgen de reis 
vervolgd naar Hauggrend, onderweg zijn we met een treintje in de berg 
naar de Gaustatoppen gegaan(deze had een stijging van 45 graden). In 
Hauggrend op de camping aangekomen bleken we hier een tent geboekt 
te hebben in plaats van een hyte, gelukkig waren we op tijd en konden 
dit nog omboeken want we konden geen tent meer zien. 

De volgende morgen was door de vele regen het zand onder Roel z’n 
pootje weggespoeld, die lag dus plat. De reis van 400km begonnen naar 
Sandness, onderweg 2x een mooie bergpas gereden bij Lysebotn. Hier 
wisten we al bijna wat we ‘s avonds gingen eten. Jeroen had hier op een 
haar na een lam voor de motor. Aangekomen in Sandness hebben we 
toch nog maar ff besloten om nog ff een wandeltochtje te doen. We zijn 

naar de Preikestolen 
gelopen een groot 
vierkant uitstekend 
platform boven op 
een berg waar je 
heel mooi uitkeek 
op een fjord, dit was 
8km klauteren in 
totaal. De terugweg 
naar Sandness zijn 
we even van motor 
gewisseld, gewoon 
omdat het kan. 

‘s Morgens op tijd naar Lauvik, waar we een “cruise” van 2,5 uur over 
het Lysefjorden hebben gemaakt. Hier hebben we de Preikestolen en de 
Kjeragbolten van onderen kunnen zien. Dit was HEEL hoog vanaf het 
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water. In Lysebotn 
aangekomen hadden 
we weer een mooie 
bergpas omhoog 
die we nu voor de 
derde keer reden. 
Boven op de berg 
hebben we de 
motoren gestald 
en de motorlaarzen 
omgeruild voor de wandelschoenen. En begonnen aan de zware 
beklimming van 5km, maar daar werden we wel beloond op een 
gigantisch mooi uitzicht waar Roel nog op een mooi steentje heeft 
gestaan. En we konden dezelfde 5km weer teruglopen. Nu waren we ook 
wel klaar met het wandelen en hebben onze wandelschoenen ver onder 
in de tas weggestopt! Verder gereden naar Sinnes waar we een mooie 
Hyte hebben gevonden. Vanuit Sinnes vertrokken richting de kust waar 
het weer er niet beter op werd, hier konden we ons favoriete regenpak 
weer aantrekken! Na 200km regen waren we de regen spuugzat en 
hebben een slaapplek gevonden in Mandal een jeugdherberg, dik voor 
mekaar daar. 

De volgende dag 
naar de laatste 
slaapplek in 
Noorwegen. Dit was 
in Heinseid bij een 
paar Nederlanders 
die een school 
verbouwd hadden 
tot een bed/
breakfast. Tot onze 
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grote schrik vroeg de gastvrouw of we nog zin hadden om een stukje de 
berg op te gaan “wandelen”, toemaar weer de allerlaatste wandeltocht in 
Noorwegen. 

De volgende dag de laatste 200km gereden langs de kust naar Oslo. Hier 
konden we van de laatste cruise genieten van Oslo-Kiel. Van Kiel nog 
een stukje naar huis gereden en thuis hebben we een mooie vakantie af 
kunnen sluiten waar we er een 3900km in totaal op hebben zitten. 

Groeten Roel en Jeroen
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Zaterdag 19 september was het dan zover.  We verzamelden ons met 8 
man om 9.00 uur ‘s ochtends bij de tent voor de laatste ponyskeelertocht 

Route 1 ging via Wesepe en Broekland. Bij Wesepe viel een van ons uit 
met motorpech. De motor wou niet meer starten. Dan maar met 7 man 
verder. De groep skeeleraars was toch niet groot, er deden de eerste 
ronde maar 31 skeeleraars mee. Tevens was het best wel een beetje 
mistig. Ik moest vaak mijn vizier schoonvegen.

Route 2 ging via Espelo naar Nieuw-Heeten en Schoonheeten. Tijdens 
de tocht zou er veel regen vallen volgens verschillende bronnen. Veel 
mensen zaten op hun mobieltje te kijken naar weeronline of buienradar. 
De organisatie besloot toch maar om door te gaan. Deze route reden 
er 28 skeeleraars mee. Gelukkig hebben we niet veel regen gehad 
onderweg.

Route 3 ging via Raalte naar Haarle en Nieuw- Heeten. Er hadden zich 
weer 5 skeeleraars afgemeld, zodat we met 23 man vertrokken. Het 
weer was een stuk beter.

En daar was hij dan, de laatste rit van het 15 jarig bestaan van de 
ponyskeelertocht, route 4. Met gemengde gevoelens begonnen wij aan 
onze laatste taak als motorverkeersregelaars (leuk woord voor scrabble) 
van de tocht. Deze route waren er nog maar 20 skeeleraars over. Weer 3 
watjes die stopten. Het zonnetje kwam er ook lekker door. Trots hebben 
deze 20 bikkels de 100 km volgemaakt. Na afloop werden we door 
sommige skeeleraars nog bedankt voor de goede begeleiding .

Het was jammer dat er maar zo weinig deelname was. Dat is tevens  
één van de redenen dat het de laatste keer was. In de topjaren deden 

De 15e ponyskeelertocht
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er wel meer dan 120 skeeleraars mee. Toen was je er best wel druk 
mee. In de begin jaren reed motoragent Revenboer nog mee (blijf 
kijken) wie kent hem niet!! De eerste jaren reden we 1 grote ronde van 
100 km, daarna werd het opgesplitst in 4 ronden van 25 km. Na iedere 
ronde van 25 km kwamen de skeeleraars weer op het plein waar ze de 
inwendige mens weer konden verwennen. Tevens was dit ook wel leuk 
voor de toeschouwers. Maar ook het aantal  toeschouwers werd een stuk 
minder de laatste jaren. Het was leuk om dit 15 jaar te doen. Heb er 
van genoten. Ik zal de mail van Peter Aarnink missen om mee te rijden, 
haha.

Een tevreden motorverkeersregelaar (vloedje)
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Op de motor met……Bart Krieger

Ik ben geboren op 6 november 1986 
in Nieuw Heeten aan de Holterweg, 
met mijn ouders, oudere zus en 
een broertje. Nu woon ik aan de 
Heetenerdijk in Nieuw Heeten en 
woon 2,5 jaar samen met mijn 
vriendin Daphne Grolleman.
Ik houd van een biefstuk; goed 
rood, klaargemaakt in de kroeg door 
Hennie Vree Egberts. Mijn favoriete 
tv-programma’s zijn Penoza en 
Veronica, en Big Bang theorie vind 
ik geniaal. Ik heb een hekel aan 
mensen die mij ophouden in het verkeer. Ik wil graag opschieten.

Wat doe je in het dagelijks leven? Was dit ook waarvoor je 
gestudeerd hebt en wilde worden of ben je bewust of per toeval 
hier in beland? Ik ben constructeur-tekenaar en projectleider bij Geurtsen 
in Deventer. Hier werk ik nu twee en een half jaar, na mijn stage van een 
half jaar. Op een beurs ben ik iemand van Geurtsen tegengekomen en 
daar werd mij een aanbod gedaan om er te komen werken. Ik heb daar 
op ingehaakt. Het is ook dichter bij huis. Het is voor het bedrijf goedkoop 
omdat ik nog jong ben en zij weten wat je kunt. Hiervoor heb ik 3 jaar 
gewerkt bij Precisie staal in Dedemsvaart. Ik heb HBO werktuigbouwkunde 
gestudeerd in Enschede. Ik heb altijd al interesse gehad voor techniek.

Hoe en waarom ben je lid geworden van de club? Door mij op 
te geven :). Mijn kameraad Slinkman vroeg het mij omdat ik net mijn 

Op de motor met ...
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rijbewijs had gehaald. Ik heb 3 à 4 jaar zonder motor gezeten, dat was in 
mijn studietijd. Ik mocht toen geen motor. Vlak voordat ik afgestudeerd 
was heb ik een motor gekocht en direct lid geworden van de club door 
andere jongens uit Nieuw Heeten die er ook bij zaten. Het is leuk om zo die 
toertochten te kunnen rijden.

Wat was je eerste motor en welke motor rijd je nu ( is dit ook 
jouw droommotor die je altijd al wilde hebben) en hoeveel km 
rijd je per jaar? Mijn eerste motor, dat is dan de allereerste voor gebruik, 
dat was een Kawasaki GPZ 7,5 uit 2000. Ik heb er 1 maand op gereden om 
er vervolgens een driewieler van te knutselen. Ik ben er ook een paar keer 
mee naar school geweest in Enschede, maar zodra ik de snelweg af kwam 
en niet goed oplette sloeg die af voor het stoplicht en kreeg hem niet meer 
aan. Het was een tussendoortje. Hierna heb ik een Suzuki GXR 7,5 uit 2000 
gehad en nu rijd ik op een Suzuki GSXR 1000 cc uit 2007. Mijn droommotor 
is er wel, maar die is niet te betalen. Een BMW 2 1000R is een gave machine 
of een Aprilia RSV 4 een tweedehands van 12000 euro.
Per jaar rijd ik zo’n 5000 km met toertochten en woon-werkverkeer. En soms 	
toertochten en buitenlandstoerweekend. Het wordt wel minder, het is wel 
gekker geweest.

Wat is je leukste ervaring met de club en welke evenementen vind 
je leuk? Mijn leukste ervaring toch wel Buitenlands toerweekend. Een 
feestje op zich. Rijden in Duitsland met flitspalen voor, en brede wegen en 
lange bochten en dan zien dat je de snelheid erin houdt. De clubdag op zich 
een groepsactiviteit, daar ben ik vaak alleen overdag erbij. Dit jaar bij Ten 
Cate vond ik wel heel mooi om er te kijken. Motor vierdaagse vind ik ook wel 
een heel mooi evenement, maar dat hangt vaak samen met BTW. Aan deze 
3 activiteiten doe ik mee.
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Ben je wel eens met de motor op vakantie geweest? Zo ja, 
waarheen en met wie? Zo nee, wat houd je tegen? Ja, alleen met het 
BTW. Geen gewone vakantie, omdat dit toch met z’n tweeën moet en de 
vrouw is niet gelukkig met motoren. Geen motorrijbewijs en 6 jaar verkering 
en dit jaar voor het eerst achterop gezeten. Ben mijn vader aan het 
opstoken om ook een motor te kopen. Hij wil nog een keer naar Noorwegen 
op vakantie. Ik blijf hem pushen. Mijn broertje en zus rijden ook motor 
alleen geen lid van de club.

Vind jij dat er wat moet veranderen bij de club, en waarom wel 
of niet? Nee, wat zou er moeten veranderen. Ik pak de dingen mee waar 
ik tijd voor heb. Ik zit ook nog met de voetbal en kan niet altijd mee. Met 
110 of 120 leden is het een gezonde club, dit merk je wel aan nieuwe 
bestuursleden dat mooi doorloopt. Misschien dat we hiermee op de goede 
weg zitten en dat we dit zo vol moeten blijven houden.

Zou je in de toekomst willen helpen met het organiseren of 
assisteren van een evenement als men je er voor zou vragen, en 
waar zou je dan mee willen helpen of maakt je dat niet uit? 
De clubdag organiseren is een keer leuk; een eenmalig evenement.  
Overdag en/of een avond organiseren zou ik best wel aan mee willen 
helpen.

Een toertocht uitzetten daar ben ik niet zo’n held in. Ik rijd al jaren zonder 
navigatie. Meestal cross ik er mooi achteraan, dat vind ik het gemakkelijkst.
Ik help ook als verkeersregelaar met de Truckrun. Vorig jaar heb ik nog 
geholpen met het narijden van de ponytoertocht samen met Ronnie 
Schiphorst.

Heb je naast het motorrijden nog andere hobby’s? Ja, voetbal. Ik 
zit mijn hele leven al op voetbal. Heb een jaar pauze gehad vanwege een 
blessure; een afgescheurde kruisband. Ik sta nu weer op het voetbalveld en 
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heb mijn eerste minuutjes weer gemaakt. Ik train drie keer in de week en 
daar gaat veel tijd in zitten. Ik heb tien jaar in het eerste gezeten en nu zit ik 
in het tweede elftal.

Ook ben ik druk bezig geweest met het bouwen van carnavalswagens 
samen met de kameraden. Dit een tijdje fanatiek gedaan, maar staat nu op 
een laag pitje. Ook heb ik een jaarlijkse uitje naar Assen. Zorgen dat we een 
burn out machine hebben en pakken vervolgens een motor en slopen daar 
de achterkant er vanaf. Hiervoor hebben we een stuk frame gemaakt en 
hier kunnen we dan een autowiel monteren enkel aan één kant. Nemen we 
een stapel banden en velgen een stuk of acht. Als het frame gelast is kan de 
motor er mooi in en kan die nergens heen.

Stel, je wint € 500.000,- wat zou je hiermee doen?
Ik woon nu nog gehuurd, dan zal er eerst wat gekocht worden. Er 
moet eerst geïnvesteerd worden in een plek om er te wonen. Dit is een 
bedrijfswoning. Mijn zwager neemt dit over en schoonouders zullen hier ook 
intrekken. En al die andere dingen wat de rest ook zegt, zoals een mooie 
vakantie met vliegtuig.

Wat vind je van alle snelheidsbeperkingen en snelheidscontroles?
Mee doorgaan. Zolang ik ze kan ontwijken vind ik het wel goed.
Ik zit al wel boven de € 1500,- aan boetes, de meeste met de auto. Met 
de motor kan ik meestal wel wegkomen. Als ze met de lasergun staan 
draai ik me wel om. Moet dan wel hard remmen. Een keer vanuit mijn 
werk uit Deventer over de nieuwe brug op de Spanjaardsdijk richting 
pannenkoekenhuis vol gas door de bocht. Zie daar een motoragent met 
een lasergun in de zandweg staan. Voor de bocht stond ik stil, omgedraaid 
en in de spiegels gekeken of motoragent achter me aankwam. Nee dus. 
De Spanjaardsdijk is een 60 km weg en dagelijks rijd ik eroverheen. En 60 
rijden, dat houd ik niet vol. 
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Hoe denk je dat de club er in de toekomst uit zal zien? En zal de 
club over 20 jaar nog bestaan? Ik ben ervan overtuigd dat de club nog 
wel bestaat. Motorrijders zijn toch een apart slag volk. Ik heb een vriendin 
hier thuis zitten die er helemaal niets mee heeft. Maar dat wint ze toch niet. 
Ik blijf gewoon doorgaan. Persoonlijk zelf zal ik veranderen van sportmotor 
naar toermotor of wat dan ook. Dat is het mooie aan motorrijden. Er zijn 
zoveel takken binnen motorsport van het recreatieve motorrijden. Liefst heb 
ik 5 motoren in de schuur staan. De club is aardig stabiel en ik denk dat het 
zo wel goed gaat. Jonge lui hebben tegenwoordig minder geld om uit te 
geven. De brommers zie je al minder. En op hun zeventiende kunnen ze al 
beginnen met autorijden. Er zullen altijd gekken zijn die verliefd zijn op die 
tweewielers.

Wat vond je van dit interview?
Leuk interview. Mensen op een andere manier spreken dan zo bij de club. 
Mooi verlopen.

Dank Bart!
(Noot van de redactie: de voicerecorder stopte er mee tijdens het interview; 
het heeft nogal wat voeten in aarde gehad dit op papier te krijgen :). 
Met dank aan Bart en Ciska.)
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Nadat we het weer goed in de gaten hadden gehouden besloten we zondag 
27 september 2015 met onze MG-B mee te rijden met de Pony-Oldtimer-
Toertocht in Heeten. Een goede beslissing !

Het opstellen en het inschrijven op het industrieterrein was al heel gezellig. 
Koffie met krentewegge en elkaars voertuigen bewonderen.

Om 11.00 uur begon de zeer mooie rit. We kwamen op plaatsen waar we 
nog nooit geweest waren ! De uitstekende routebeschrijving hadden we 
bijna niet nodig omdat de tocht door verkeersbegeleiders werd voorgereden. 
Kruispunten en wegen werden afgezet en we voelden ons haast koninklijk.

Het pauzepunt in Holten bij 
MAC ‘De Holterberg’  aan de 
Beusebergerweg was super. 
Prima parkeerplaatsen en  
toiletgelegenheid. We kregen  
heerlijke soep (erwten of 
groente), broodje hamburger en 
koffie. Alles prima verzorgd.

Daarna terug naar Heeten. In Bathmen ook gelijk een toertocht met 
paard en rijtuig meegemaakt. Dit was even een gedoe, maar de 
verkeersbegeleiders pakten het prima op. In Heeten even wachten en 
daarna onder veel publieke belangstelling het Dorpsplein op, om de 
rotonde aan het eind van het dorp en daarna opstellen. Het publiek kon de 
voertuigen bewonderen en wij kregen weer een versnapering aangeboden.
Al met al een zeer geslaagde goed georganiseerde tocht.

Loes van Zijl

Pony-Oldtimer-Toertocht 2015
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Even voorstellen

Roy Wichink Kruit

Ik ben commercieel 
directeur bij 

Mindtime Backup te Deventer. 
Wij maken backups van data en 

gegevens die bedrijven willen 
veilig stellen via het internet.

In geval van nood, kapotte 
computer/server of voor het 
gemak kun je het dan altijd 

bij ons terug halen.     

Ik woon samen in Heeten met Ellen.

Voetbal, als leider en speler 
van Heeten 6, zaalvoetbal en 

supporter van Kowet. Daarnaast 
graag in de weer met vrienden.

Een andere auto, een gave surprise 
artiest voor op ons festival Tone’s 

Summerjam en het overgrote 
deel veilig opbergen voor later. 

Geen voorkeur, start meestal 
met thee en ga over op koffie. 

Balkenbrij, dat mogen ze een 
delicatesse noemen. Ook erg 

lekker op (stok)brood.

Giel Nijenkamp

Electromonteur, 
Power Shop Raalte

Heeten, Anne-Lies Nijenkamp 
en in Januari een kindje.
 
Hard lopen, klussen in en om 
huis, TC van de ponyweek, 
gezellige activiteiten ondernemen 
met familie en vrienden.
 

Iets minder werken, een mooie 
auto en motor kopen, op reis.  
 

Koffie, dat vind ik lekkerder.
 

Maakt mij niet uit.

Naam?

Wat voor werk doe je en waar?

Waar woon je, met wie?

Welke hobby’s heb je naast motorrijden?

Als er morgen € 1 miljoen op je bankrekening hebt staan, 
wat zou je er dan mee doen?

Wat drink je liever koffie of thee en waarom?

 Wat eet je liever kruutmoes of balkenbrij en waarom?
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De jaarlijkse club dag was dit jaar aan de Schoonheetenseweg 76 in Heeten.
Ik was zelf in de veronderstelling dat het bij Daman was, het was dus maar 
goed dat er een route bord stond richting het huis van Oldeboer.
De locatie was nieuw voor de motorclub maar de “jacht hut” is een perfecte 
locatie voor een feestje.
Misschien de volgende keer iets minder opgezette dieren en meer motor 
gerelateerde zaken, maar daar zal Oldeboer het wel niet mee eens zijn.
Het zou wel mooi zijn als we deze locatie vaker zouden kunnen gebruiken.

Na rond 09.00 uur een bak koffie te hebben gehad gingen we met zo’n 30 
motoren via een toeristische route richting de motorzaak van Ten Kate in 
Nieuwleusen. We moesten wel even wachten op Jeroen Tijscholte omdat hij 
wéér had getankt zonder te betalen.

Bij Ten Kate aangekomen eerst een bak koffie en een plakkie cake.
Vervolgens werd er van alles verteld over Ten Kate motoren en uiteraard hun 
superbike team. Zeer veel geld en passie is er nodig zijn om zo’n team te 
laten draaien, en dat vooral het teamgevoel belangrijk is werd wel duidelijk.
Ik vond het wel frappant dat zij zeggen meer kennis in huis te hebben om 
een superbike motor te “bouwen” en een superbike team te managen dan 
Honda Japan.

Clubdag 12 september 2015
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Persoonlijk vond ik het jammer 
dat de superbike motoren niet op 
locatie waren in Nieuwleusen. Het 
gehele team was toen al op weg 
naar het Spaanse Jerez. Michael 
van der Mark werd daar in de 1e 
race 3e en in de 2e race eindigde 
hij daar als 13e. Na 10 van de 13 
races staat van der Mark 7e en zijn team maat Sylvain Guintoli 6e in het 
klassement, overigens op een model Fireblade dat al enkele jaren meedraait.

Na de interessante rondleiding en een lunch met broodje bal, gingen 
we via een route door de kop van Overijssel weer richting Heeten. Daar 
aangekomen kregen we al vast de eerste frikandel van de barbecue waarna 
de middag werd beëindigd. 

’s Avonds om 20.00 uur was iedereen weer welkom in de ”jachthut” waar 
het nodige bier en vlees werd genuttigd. Al met al een geslaagde dag en 
weer voor herhaling vatbaar.

Groet Marc Kreuwel
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Als je een duif aanrijdt maak er dan 
gebruik van!

Leg de duif eerst onder je achterwiel en 
laat je achterwiel spinnen. 
Hiermee kun je de duif namelijk prima 
plukken! Kijk wel uit dat je geen houtduif 
neemt want dan kun je splinters in je 
band krijgen!

Na het plukken doe je de duif tussen 
je ketting en het tandwiel (voorste of 
achterste tandwiel mag je zelf kiezen) op deze manier kun je de kop eraf 
snijden. 

Voor de mensen die bij de commando’s geweest zijn: dit kun je ook doen 
door de kop eraf te bijten.

Om de duif vervolgens in niet gelijke delen te snijden zet je motor op de 
middenbok of op een bierkrat en schakel de 3e versnelling in en voer het 
toerental op tot 4750 toeren. Hou dit toerental constant en gooi de duif 
vanaf ca. 1 meter afstand door je achterwiel.
Doe wel eerst je vizier dicht alvorens je de duif gooit!
Mochten de stukken niet fijn genoeg zijn herhaal dan het bovenstaande 
totdat je tevreden bent.

Haal nu de schroevendraaier uit je gereedschapsetje en spies hierop de 
stukjes vlees. Doordat je de motor nu al warm hebt ivm het delen van de 
duif is de opwarmtijd van je uitlaat al geweest. Je kunt dus nu gelijk de 

Motorcueen
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schroevendraaier in de uitlaat steken en laat nu de motor nog 10 minuten 
op 3000 toeren rustig draaien. Kijk tussentijds geregeld of de duif gaar is en 
draai hem indien nodig om.

Mocht je tijdens het opwarmen van het vlees nog “roekoe” horen, dan is 
hij nog niet gaar genoeg. Verhoog je toerental dan tot 5000 toeren en laat 
de duif nog 3 minuten extra in de uitlaat zitten.

Eet smakelijk.
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Wat doe je als vrouw wanneer je man thuis komt met een kapotte 
brommert? Natuurlijk; kusje d’r op, troosten, een arm om de schouder, 
op schoot kruipen en ‘m over z’n bolletje aaien… want dat doen vrouwen 
nu eenmaal; de zorgbehoefte er op loslaten; zorgen dat ie weer een 
beetje tot zich komt. Het doel is namelijk dat ie weer ‘normaal’ gaat 
functioneren. Dit houdt in: Raampjes plamuren, schuren, kippenhok 
verbouwen, houthok netjes oppakken, kloven, de vuilnis aan de weg 
zetten en ga zo maar door. Die zorgbehoefte heeft dus een groter 
doel: Alles in en om het nest aan kant houden en de boel draaiende 
houden zodat de kloek en haar jongen optimaal kunnen functioneren en 
presteren. 
Wat zou de situatie er toch anders uitzien als we zouden doen wat we 
eigenlijk willen doen; wat onze basale dierlijke reactie is: “Dat kolereding 
gaat NU op Marktplaats; afgelopen met die dure hobby; ga op dammen 
of darten; ben je wel helemaal goed bij je harses” of iets in de trend 
van dat ik net zoveel kleding ga kopen als hij aan schade heeft aan dat 
pokkeding…. Nou, dan had je de poppen aan het dansen, de buren aan 
de oordoppen en de kinders aan het janken! “
Met een beetje mazzel, eh… sorry, nee natuurlijk niet, met een beetje 
pech zou het op een echtscheiding uitlopen en voordat je het weet sta je 
op zolder de kerstspullen in te pakken op een regenachtige zomerdag in 
de hoop dat het in je nieuwe huis (waar je helemaal allenig in bed ligt, - 
op de bank zit, huilt om het leed wat je is aangedaan) ooit weer gezellig 
krijgt met de kerst met een nepboom weliswaar, want een echte is te 
zwaar om zelf in een speciekuip te zetten. Nee, we vermannen ons en we 
spelen de rol die ons aangeleerd is te spelen, in die van een begripvolle 
warme vrouw, die haar man zijn hobby gunt, zijn uitjes en zijn biertjes…. 
Want je houdt immers van hem én het is gewoon véél handiger. 

“Kop op schat, we kopen gewoon een nieuwe brommert!”

Nawoord


